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Kerkdiensten     

1 september  Ds. G. Boer 

15 september  Ds. H. Tacken   Avondmaal 

6 oktober   Ds. A. Baars    Oogstdienst 

20 oktober  Ds. E. vd Berg-Strijker 

3 november  L. Teubner 

17 november  Ds. A. Baars   Eeuwigheidszondag 

1 december  Ds. E. vd Berg-Strijker  1e advent 

 

Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan wordt dit geregeld. 

 

Schoonmaakrooster 

Hieronder treft u zoals altijd het schoonmaakrooster aan. Al jaren maken dezelfde 

mensen onze kerk schoon in de week voor de kerkzondag. Het is ons met 3 paren 

telkens gelukt om een rooster rond te krijgen. Echter nu hebben Lisette en Hans 

aangegeven te willen stoppen met het vaste rooster zodat ze kunnen genieten 

van hun pensioen. We hebben nu dus mensen te kort om een fijn rooster te 

kunnen maken. 

Wie wil ons helpen? Je bent 1 tot 1,5uur bezig om de kerk schoon te maken. 

Belangrijk is dan het vegen (of stofzuigen) van de kerkzaal, het toilet, het 

keukentje en het dweilen van de ruimtes achter. Materialen zijn in de kerk 

aanwezig. We hebben een appgroepje waarin we aangeven of we willen ruilen of 

wanneer iets nodig is/vervangen moet worden.   

Denk er aub over na en meld je aan bij Corinne Verbraak. 
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zondag 1 september  Werkgroep Cultuur ivm expositie 

zondag 15 september  Lens en Nico 

zondag 6 oktober  Matty en Jaap 

zondag 20 oktober  Lens en Nico 

zondag 3 november  Matty en Henny 

zondag 17 november  Lens en Nico   

 

Wel & Wee 

Het is duidelijk dat we in een ouder wordende gemeente zitten, her en der zijn er 

moeilijke omstandigheden maar soms kunnen we ook gewoon blij zijn met wat 

het leven ons geeft. Hierbij nieuws uit onze gemeente. 

We hebben afscheid moeten nemen van Kees Schotanus U vindt zijn memoriam 

op een andere plek in deze gemeentebrief.  

Bij de familie Bak blijft de situatie moeilijk, Dini Bak is na de operatie opgeknapt 

maar heeft wel veel last en er wordt gewerkt aan pijnmedicatie. Bij Jan gaat het 

wat af en aan maar weinig wezenlijke verbetering. De dokters zijn nog steeds 

zoekende, het is moeilijk om te leven met deze onzekerheid over je eigen 

gezondheid. Het is wel bijzonder dat ondanks de vele moeilijkheden met de 

gezondheid het heel plezierig is om op visite te gaan. Even wordt er gesproken 

over de situatie zoals die er nu voor ligt maar Dini en ook Jan blijven hun humor 

en optimisme houden en zijn oprecht geïnteresseerd in alles wat er om hun heen 

gebeurt. Als U een momentje hebt ga rustig even langs, U bent altijd welkom.  

Gerda Romeijn is op een respectabele leeftijd gekomen maar heeft met name in 

de ochtend moeite om op gang te komen. Dit is een van de redenen waarom we 

haar als trouw kerkganger niet elke dienst meer zien.  
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Zoals eerder gemeld, Wilma van Diem heeft een nieuwe heup en moet nu zorgen 

verder mobiel te worden, ze is aan het oefenen en het gaat de goede kant op.  

 

Meer goed nieuws, bij de familie Otte gaat het met de gezondheid weer goed.  

We hebben ze in de zomerperiode niet veel gezien daar ze op de camping in 

Limburg hebben gezeten.  

Ook met Wim vd Siepkamp gaat het goed, hij woont prachtig tegenover de gracht 

en heeft van zijn tuin een klein paradijsje gemaakt. Hij zou wel graag wat meer 

contact willen hebben met mensen uit de gemeente. 

En met Lens Derogee gaat het ook goed, hoewel hij een stevige tik heeft gehad, 

lijkt hij weer helemaal op de oude Lens zoals wij hem kenden. 

Tenslotte Jaap Dotinga, Ik heb geen verstand van de medische wetenschap maar 

dat het sinds de diagnose van zijn ziekte nog steeds zo goed gaat is een wonder. 

We hopen dat Jaap dit nog lang gegund is, we zien hem graag in ons midden.    

Mocht er bij U of bij U in de omgeving een situatie voordoen waarbij wij iets 

kunnen betekenen, schroom niet om contact op te nemen.  

We hebben als pastorale groep besloten om Leon Teubner als eerste 

aanspreekpunt naar voren te schuiven.  

Zijn e-mailadres is ldmteubner@gmail.com of telefoonnummer 06 18332929. 

Namens de pastorale groep; Nico, Janet, Matty, Jan en Leon  

Jan Meerdink 
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In Memoriam Kees schotanus 

Kees is geboren in 1933, in Friesland, zijn jeugd bracht hij door in Sloten, een 

pittoresk maar wel heel klein stadje. Hij is opgegroeid als zoon van een vrome 

landarbeider. Als jonge knaap maakte hij de oorlog mee, dit heeft hem na de 

oorlog geïnspireerd om marinier te worden. Kees was als militair gelegerd in het 

westen van het land. Op zondag ging hij naar de kerk waar Riek en haar familie 

altijd naar toe gingen. Hier hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet.  

Na de kerk kwam Kees bij Riek thuis op bezoek en van het een kwam het ander. 

Riek en Kees trouwden, echter in de tijd na de oorlog was het erg moeilijk om een 

huis te krijgen en zo zijn ze dan ook samen tijdelijk bij de ouders van Kees gaan 

wonen. Dit was niet altijd even gemakkelijk. 

Nadat Kees zijn opleiding als marinier had afgerond kwam hij in Nieuw-Guinea 

terecht waar hij nog net een staartje van de politionele oorlog heeft meegemaakt. 

Dit waren soms moeilijke tijden. Zo kon het op het oog er allemaal heel vredig 

eruitzien, maar kwam het voor dat collega mariniers na een wandeling niet 

terugkwamen en de dag erop vreselijk toegetakeld dood terug werden gevonden. 

Kees heeft deze trauma’s maar moeilijk kunnen verwerken, opgekropte boosheid 

waar je niets mee kon. Maar aan de tijd met de Papoeaas heeft hij ook goede 

herinneringen bewaard, later is hij hier met zijn familie op vakantie geweest en 

heeft hij via onze kerk nog een inzameling gehouden voor de mensen daar. 

 

Door al deze ervaringen sprak Kees Maleis, de taal van Indonesië, en als hij kon 

liet hij dat weten ook. Zo sprak hij dan ook later een Indonesische kerkganger in 

Oss altijd in het Maleis aan, dit gaf hen een band. Als marinier heeft hij altijd 

gewerkt op verschillende locaties. Dit hield in dat hij (soms alleen, soms met 

gezin) veel op verschillende locaties was.  

Het marinier zijn heeft Kees ook gevormd; recht door zee, duidelijk maar niet 
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altijd gemakkelijk voor de naaste omgeving. Ze kregen 2 kinderen Jan en Rina. 

Kees was gehecht aan zijn Friesland en hoewel het gezin inmiddels via Kees zijn 

werk op andere plekken woonden werden de vakanties met het gezin meestal in 

zijn stad Sloten doorgebracht, hoewel gezinsleden het hier niet altijd mee eens 

waren en een ander vakantieverblijf voorstelden. 

 

Na zijn omzwervingen als marinier kwam hij uiteindelijk in Herpen terecht en 

werd lid van onze kleine kerkgemeenschap. Daarna zijn ze in Ravenstein komen 

wonen. Als marinier mocht je op 50-jarige leeftijd met pensioen. Hij heeft de tijd 

nadien ingevuld met verschillende functies binnen onze gemeenschap, o.a. als 

kerkenraadslid en als beheerder op de begraafplaats het Polleke. 

Het karakter van Kees, zijn rechtlijnigheid was 

zijn kracht, maar ook zijn valkuil. Zo was het 

niet altijd gemakkelijk voor het gezin en 

omgeving om met deze (soms dwingende) 

rechtlijnigheid om te gaan. Toen de jaren 

begonnen te tellen zijn Kees en Riek verhuisd 

naar een appartement in Oss, dichter bij hun 

zoon Jan.  

In Oss hebben ze ook  hun 60-jarig 

huwelijksfeest gevierd.  

 

Langzaam werd de gezondheid van Kees minder totdat afgelopen december Covid 

werd geconstateerd. Kees moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Den 

Bosch, de energie van hem werd wezenlijk minder, hij werd ontslagen uit het 

ziekenhuis maar thuis was de situatie nauwelijks houdbaar.  

Voor Riek was de verzorgende taak zwaar, te zwaar, om haar te ontlasten is Kees 

nog een poosje in het zorghotel Udens Duyn geweest.  
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Hij ging weer naar huis maar ondanks dat hij erg verzwakt was wilde hij dit niet 

tonen.  

 

Tijdens een bezoek van Jaap Dotinga en ondergetekende, weigerde hij om gebruik 

te maken van de rollator of wandelstok terwijl hij stond te wankelen op zijn 

benen. Tot op het laatst wilde hij geen zwakte tonen. Uiteindelijk ging het niet 

meer en kwam Kees in hospice “Oase” in Oss terecht. 

In het begin van de tijd toen Kees in het hospice lag was hij goed aanspreekbaar, 

dit is fijn, want de gesprekken aan het einde van een leven zijn meestal 

waardevol. Er wordt een balans opgemaakt, zo ook bij Kees. Voor Kees was de 

mooiste periode in zijn leven de tijd dat hij met zijn gezin in Aruba was gelegerd, 

onbezorgd, het gezin om je heen en veel vrije tijd.   

Met het geloof heeft Kees wel geworsteld; op mijn vraag wat heb je het moeilijkst 

gevonden in je leven kwam het verrassende antwoord “vertrouwen hebben maar 

ook houden op God, het geloof vasthouden, dat is niet gemakkelijk”. Maar toen 

het gesprek even later ging over vergeving kreeg Kees weer zijn oude felheid 

terug, hij zei; vergeven? Kun jij dat dan wel vergeven? Kees is er niet aan toe 

gekomen. Toch had Kees er op een bepaalde manier vrede mee, Kees verlangde 

naar zijn einde. In het hospice was de verzorging prima, in een poging wat 

afleiding te brengen hadden de verzorgers voor Kees muziek opgezet van Andre 

Rieu, Kees moest hier echter niets van hebben.  

Toch hield hij wel van muziek, toen gesprekken moeilijk werden, hebben we met 

Riek liederen aan zijn bed gezongen, oude liederen van Johannes de Heer. Dit 

bracht hem troost, tot op het laatst probeerde Kees mee te zingen, hierin vond hij 

rust. Uiteindelijk heeft Ds. Henk van Tilburg, onze oude predikant waarmee Kees 

een goede band had, hem bezocht.  

Dit was een mooie, intense maar emotionele ontmoeting zowel voor Kees als voor 
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Henk. Henk heeft hierbij beloofd de uitvaart te doen. Bij het afscheid heeft Kees 

de zegen ontvangen. Het was een goede afsluiting. 

Met onze pastorale groep, oa Janet Liefting en diverse andere gemeenteleden 

hebben we Kees bezocht, hij, maar ook het gezin, heeft dit altijd gewaardeerd. 

Toen het duidelijk werd dat er geen genezing zou plaatsvinden is er extra 

pastorale zorg verleend door Leon Teubner en Ruth Jellema. Zoals was beloofd 

heeft Henk van Tilburg de uitvaartdienst verzorgd. Het was een mooie 

afscheidsdienst waarin er een belangrijke rol was weggelegd voor de mariniers die 

hun kameraad ten grave hebben gedragen. Kees is begraven op de plek die hij zelf 

heeft uitgekozen op onze begraafplaats het Polleke. Namens de familie mag ik 

iedereen bedanken voor de betrokkenheid vanuit onze gemeente. 

 

Jan Meerdink 

 

Van de kerkrentmeesters 

Onderhoud de Uitkomst 

De Uitkomst heeft de nodige onderhoud ondergaan. Het stucwerk ziet er weer 

prachtig uit en er is voor gezorgd dat de regen niet meer zo’n grote invloed heeft 

op de muur. Tevens is er een betere regenafvoer gemaakt. Het dak heeft na 

inspectie een groot aantal nieuwe dakpannen ontvangen en zoals het er nu 

uitziet, moeten we weer vele jaren met plezier en zonder problemen gebruik 

kunnen maken van De Uitkomst. 
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Actie Kerkbalans ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

We zijn over de helft van 2024 en we merken dat nog niet iedereen de vaste 

vrijwillige bijdrage heeft voldaan. We hebben daarvoor een herinnering 

rondgestuurd. Zoals we al eerder hebben aangegeven is het geld hard nodig om 

als kerkgemeente te blijven bestaan op de manier die nu gebruikelijk is. 

Als kerk zijnde worden de financiën mede in de gaten gehouden door het CCBB.  

 

Zij willen in het najaar de jaarcijfers ontvangen en daarom vragen wij u als u de 

bijdrage van Actie Kerkbalans nog niet heeft voldaan, deze op kort termijn aan 

ons over te maken. Zo kunnen wij een zo’n concreet mogelijk beeld overdragen. 

Wil je graag bij onze kerkgemeente blijven horen, betaal dan alstublieft op tijd uw 

lidmaatschap.  

Een vriendelijk verzoek aan iedereen die de vaste vrijwillige bijdrage nog niet 

betaald heeft:  

maak uw bijdrage voor 2024 over naar NL55 RABO 0143 1025 83 ten name van 

Protestantse Gemeente Ravenstein, college van kerkrentmeesters. 

 

Van de kerkenraad 

Begraafplaats ’t Polleke 

Terwijl ik dit schrijf hebben we een zomerse temperatuur. Toch wil ik u vragen om 

een klusje wat naar de winter gericht is. 

Op zaterdag 12 oktober willen we namelijk de begraafplaats weer winterklaar 

maken. We hebben dit al vaker gedaan en met meerdere personen kunnen we op 

een prettige manier het lijstje met klusjes afvinken.  
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We willen om 10.00u beginnen en rond 13.00u eindigen.  

Halverwege is er natuurlijk een pauze met koffie/thee en iets lekkers. 

In het bijzonder zou ik graag de familie/nabestaanden van de diverse graven 

willen uitnodigen.  

 

Onderhoud kerk 

Op zaterdagmorgen 9 november willen we de kerk een grote onderhoudsbeurt 

geven. Denk aan het koorhek in de was zetten, de stoelen afdoen, de schuine 

kanten van de ramen schoonmaken etc. Dit zijn schoonmaakwerkzaamheden die 

niet elke keer voor een kerkdienst gedaan kunnen worden.  

 

We willen om 10.00u beginnen en rond 13.00u eindigen. 

Halverwege is er natuurlijk een pauze met koffie/thee en iets lekkers. 

Ook hiervoor zijn meerdere mensen nodig. We hopen dat we met veel personen 

de kerk weer lekker schoon kunnen krijgen. Ook de werkgroep Cultuur zal 

hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

 

Voor beide werkzaamheden kun je je opgeven bij Corinne Verbraak. 

Dit mag per telefoon (nummer staat achterin) of aanspreken in de kerk. 

 

Oogstdienst 

Op zondag 6 oktober houden we de oogstdienst. Tijdens de dienst zal er aandacht 

zijn voor hetgeen de aarde ons schenkt. En wat is er mooier als je dan ook ziet wat 

de aarde ons geschonken heeft. Mama en ik zullen weer de appels uit de bomen 

gaan plukken en wellicht maken we ook weer de fameuze HeCo appelmoes.  
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Maar we vinden het ook erg leuk en fijn als we van u groente en/of fruit mogen 

ontvangen om de tafel zo mooi mogelijk te kunnen aankleden. 

En natuurlijk zal na de dienst de tassen weer gevuld mogen worden met dit 

gezonde lekkers. 

Wij zitten zaterdag 5 oktober tussen 10.30-12.30u in de kerk om u te kunnen 

ontvangen. 

Tot dan Henny en Corinne 

 

Verdieping van ons geloof 

Vanaf begin September beginnen we weer met het lezen van de Bijbel en met het 

lezen van mystieke teksten uit onze traditie. U bent van harte uitgenodigd om, 

wanneer het u uitkomt, een keer of vaker hieraan mee te doen om uw geloof 

samen met anderen te verdiepen. 

De Bijbelgroep komt wekelijks bij elkaar op elke dinsdagmiddag van 14.00 – 15.30 

in de Uitkomst. De groep mystieke teksten lezen komt maandelijks bij elkaar op 

elke 1e vrijdag van de maand, van 10.30-12.00, eveneens in de uitkomst.  

Deelname is gratis, en aan- of afmelden is niet nodig. Informatie: Leon Teubner 

(ldmteubner@gmail.com) 

 

Een notenboom in de herfst 

Er was lang geleden eens een vrouw die in een groot bos woonde. Zij liep daar 

graag rond en verwonderde zich dan vaak over het wonder van de schepping en 

over de oorsprong ervan. Eens op een dag in de herfst rustte zij wat uit bij een 

grote, eeuwenoude notenboom. Zij zag hem groot, wijdvertakt, kleurrijk, 

overladen met takken en noten. 

mailto:ldmteubner@gmail.com
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Zij raapte een van die noten van de boom en beschouwde de wonderlijke kracht 

ervan. Zij zag in die noot ineens de nieuwe boom die uit dat zaad zou kunnen 

groeien. En met die nieuwe boom zag zij tegelijk ook alle noten die deze mogelijk 

zou dragen, met daarin weer alle nieuwe bomen die daaruit weer zouden kunnen 

ontstaan. Zij zag zo in die ene noot het gehele bos van de toekomst. 

Maar daarnaast zag zij ook de oorspronkelijke boom terug die deze noot gedragen 

had. En met deze boom ook de noot die deze boom weer had voortgebracht, mét 

alle andere noten die met hem uitgekomen waren. Verleden, heden en toekomst 

zag zij zo in deze ene noot, die zij in haar hand hield. 

Maar dat was nog niet alles. Plotseling schouwde zij ook de kiemkracht in deze 

noot, de groeikracht die – als de omstandigheden van klimaat en bodem goed 

zouden zijn – een nieuwe scheut zou doen ontkiemen, welke weer zou uitgroeien 

tot een nieuwe notenboom. En zij zag in, dat dit niet alleen zo geschiedde bij deze 

en andere notenbomen, maar bij alle soorten bomen en gewassen, en zelfs bij 

dieren en bij mensen.  

 

 

 

 

Dit alles duizelde haar, maar na een tijdje bij deze gedachten te verwijlen, kwam 

zij tot het inzicht, dat er één grote, verbijsterende en onbepaalde kracht moest 

zijn, die al deze zeer verschillende kiemkrachten verwekte. Deze absolute, en 

boven alles verheven kracht, was de Ene oorsprong welke aan al die verschillende 

kiemkrachten en al de daaruit voortkomende soorten de mogelijkheid schonk om 

te bestaan. 
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Dat betekent echter ook, dat deze Oorsprong alles wat het voortbracht, ook al in 

zich moest dragen. Hoe zou dat alles anders er uit voort kunnen komen? Mijn 

God, dacht zij, deze boom hier, en alle bomen in dit bos, maar ook alle planten, 

dieren en mensen,… dat bent U dus op geheimzinnige en verborgen wijze zelf! U 

bent alles in alles! Want U bent de absolute Kracht en de natuur van alle naturen. 

O God, waartoe hebt U mij gebracht, dat ik nu inzie dat uw Gelaat het natuurlijke 

gelaat is van elke natuur? 

En terwijl zij zo in de rust en de stilte van het bos langzaam weer tot zichzelf 

kwam, klonk er diep in haar hart een antwoord: ‘Wees jij jezelf, en Ik zal van jou 

zijn’.     

 

Leon Teubner 

Van de werkgroep PKN Ravenstein 
 
Zorgen maken  

Dit was het thema dat wij, de werkgroep uit onze kerk op 
vrijdagavond 5 juli hebben uitgewerkt. 

De tekst uit de bijbel kwam uit de Bergrede; “waarom 
maak jij jezelf zorgen, kun jij een el aan je leven 
toevoegen door je zorgen te maken, als God de bloemen 
van het veld mooier bekleed heeft als Salomo, ben jij niet 
meer waard als deze bloemen van het veld?” 

De dienst zorgde voor een mooi gevulde kerk met 
mensen binnen en buiten onze gemeente. Het was voor 
ons een uitdaging om over dit thema een dienst te 
maken.  



Gemeentebrief september – tot advent 

2024  

Protestantse Kerk in Ravenstein 
_- 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

U bent van harte welkom in onze vieringen !! 

Achteraf gezien hadden we nog wel tig keer bij elkaar kunnen komen zonder dat 
de put uitdroogde. Ieder van ons had zijn eigen interpretatie, visie of herkenning 
bij dit prachtige stuk van de Bergrede.  

Waar je schat is daar zal je hart zijn… 

Het was voor ons een mooie ervaring, wat ons betreft voor herhaling vatbaar. We 
zijn inmiddels al druk met de voorbereiding van een vervolg passend bij dat 
jaargetijde: ‘De Oogstdienst’.  

Op vrijdag 4 oktober om 19:30 willen wij u weer van harte welkom heten in ons 
mooie protestantse kerkje in Ravenstein. 

U hoort van ons. 

Namens de werkgroep  

Sjouke Meerdink 

Van de vrouwenvereniging 

29 mei was de afsluitende avond voor onze vakantie. Normaal sluiten we af met 

een uitstapje, echter dat wordt wat lastiger met de rolstoel en rollators. Dus heeft 

het bestuur besloten om af te sluiten met een dineetje bij Montimar. 

En wat hadden we weer genoten, heerlijk gegeten, gezellig gekletst, een hele fijne 

manier om iedereen een fijne vakantie te wensen. 

 

Op maandagmiddag 16 september wil het bestuur ons meenemen voor een 

lekkere lunch…, we weten nog niet waar het wordt, een verrassing dus.. 

Groetjes Corinne 

 



Gemeentebrief september – tot advent 
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U bent van harte welkom in onze vieringen !! 

Contactgegevens kerkenraad: 

Jan Meerdink;       kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl   

ouderling/kerkrentmeester/voorzitter  06-46 27 25 59 

Leon Teubner;      pastoraat@pkn-ravenstein.nl  

ouderling/scriba/pastoraat    06-18 33 29 29 

Eelco van Vliet;  

ouderling/kerkrentmeester/website beheer  

Henk Visscher;      preekvoorziener@pkn-ravenstein.nl  

ouderling  

Jan Bekker;      diaconie@pkn-ravenstein.nl  

diaken/beheer gebouw    06-10 19 48 95 

Corinne Verbraak;     kopij@pkn-ravenstein.nl  

diaken, gemeentebrief    06-13 06 19 31 

Elly Vreenegoor;     kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl 

Ouderling/kerkrentmeester/penningmeester       

 

Agenda kerkzaal/Uitkomst deze periode 

23 aug. t/m 1 sep. Expositie     kerkzaal 

1 september  Kerkdienst    kerkzaal    10.00-11.00u 

3 september  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

6 september  Mystieke lezing    Uitkomst  10.30-12.00u 

10 september  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u  

15 september  Kerkdienst     kerkzaal  10.00-11.00u 

17 september  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

20 sep. t/m 29 sep. Expositie aquarellen   kerkzaal 

23 september  Kerkenraadsvergadering  Uitkomst  19.30-22.00u 

24 september  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 
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U bent van harte welkom in onze vieringen !! 

 

Vervolg agenda kerkzaal/Uitkomst deze periode 

1 oktober   Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

4 oktober   Mystieke lezing    Uitkomst 10.30-12.00u 

5 oktober   Ontvangst groente/fruit  kerkzaal 10.30-12.30u 

6 oktober   Kerkdienst     kerkzaal 10.00-11.00u 

6 oktober   concert klarinet/piano  kerkzaal 

8 oktober   Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

10 okt t/m 13 okt. Expositie fotodagen   kerkzaal 

15 oktober  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

20 oktober  Kerkdienst     kerkzaal 10.00-11.00u 

21 oktober  Vrouwenvereniging   Uitkomst 19.30-21.30u 

22 oktober  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

24 okt. t/m 2 nov. Expositie sculpturen ed  kerkzaal 

29 oktober  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

 

1 november  Mystieke lezing    Uitkomst 10.30-12.00u 

3 november  Kerkdienst     kerkzaal  10.00-11.00u 

5 november  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

8 november  Jazz kwartet 40-jarig jubileum kerkzaal 

12 november  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

17 november  Kerkdienst     kerkzaal 10.00-11.00u 

18 november  Vrouwenvereniging   Uitkomst 19.30-21.30u 

19 november  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

26 november  Bijbelgroep    Uitkomst 14.00-15.30u 

 

 


